
 

 
 

                 December 2023 
 
 

Beste sympathisant, 
 
Het is alweer december en dan valt traditioneel 
onze laatste nieuwsbrief van het jaar in jouw 
virtuele postbus. 2023 was voor Chautaara vzw 
een speciaal jaar. Het heeft er even naar 
uitgezien dat deze nieuwsbrief niet alleen de 
laatste van dit jaar zou worden, maar de laatste “tout court”… 
Begin dit jaar kondigden Paul en Annick met spijt in ’t hart aan dat dit hun laatste 
jaar zou worden als lid van de Raad van Bestuur. Wegens andere prioriteiten 
kunnen zij hun engagement niet langer opnemen.  
 
In eerste instantie zagen Griet en Carlo, de 2 andere leden van de Raad van 
Bestuur, geen andere mogelijkheid dan de vzw eind 2023 stop te zetten. De leden 
van de algemene vergadering en onze Nederlandse partners (ICFON en Tashi 
Delek) werden op de hoogte gebracht. 
 
Zoals al langer gepland, vertrokken Griet en Carlo eind oktober naar Nepal. 
(Verder in deze nieuwsbrief kan je lezen hoe dit verlopen is.) Het bood hen de 
mogelijkheid om dit moeilijke nieuws persoonlijk aan onze Nepalese partners 
CCID en ISARD over te brengen. Het werden confronterende en emotionele 
gesprekken die hen ertoe hebben aangezet om alle mogelijkheden opnieuw te 
overdenken.  
 



Eenmaal terug in België werd beslist om toch nog door te gaan, zij het niet meer 
als “vzw” maar als “feitelijke vereniging”. Het verschil tussen beide situeert zich 
vooral op juridisch vlak. Voor jou als sympathisant en/of donateur verandert er 
eigenlijk niets. Zo blijven giften die op jaarbasis boven de 40€ uitkomen, fiscaal 
aftrekbaar. Op die manier wil Chautaara de komende jaren een verschil blijven 
maken voor gemeenschappen in Nepal. Hopelijk kunnen we daarvoor ook blijven 
rekenen op jouw steun. 
 
En ja, Paul en Annick willen we bij deze uiteraard bedanken voor hun jarenlange 
inzet en energie. Natuurlijk gaan we ze missen. Maar ze blijven ongetwijfeld “in 
de buurt” als we voor één of andere activiteit helpende handen nodig hebben.    
   

Carlo, Voorzitter 
 
 

Verslag bezoek in Nepal 

 

Na een schitterende reis, met veel onverwachte gebeurtenissen, zijn we helemaal 
terug opgeladen voor een nieuw verhaal met Chautaara. 

 

Op dinsdag 23 oktober 2023 vertrokken Carlo, Lu, 
Chris, Rudy, Leen, Kim en Griet voor een 
onvergetelijke reis richting Kathmandu.  

  



Op donderdag 25 oktober 2023 start 
onze 12 daagse trekking, na een rit van 8 
uur over hobbelige wegen (omwille van 

wegwerkzaamheden was de helft van de 
weg onderbroken), in het Annapurna 
massief gecombineerd met de Mardi Himal. 

 

Vermoeid, maar een fantastische ervaring rijker, komen we op 8 november terug 
aan in Kathmandu. Eindelijk terug genieten van een ‘normaal’ bed, douche en 
toilet….     De volgende morgen worden we opgehaald voor een korte rit naar  

 

CCID of Center for Children with Intellectual Disabilities waar we door Umesh en 
Meena en een 10 tot 15 kinderen (hoewel… de oudste is reeds 33 jaar, de jongste 
4 jaar) hartelijk ontvangen worden. We bezichtigen het klasje, de speelruimte, de 
‘dans’-ruimte, de bewegingsruimte, de keuken en de ‘office’-ruimte waar we een 
uitgebreid gesprek hebben met Umesh en Meena. 



Een dag later vertrekken we naar het gebied van onze tweede partner ISARD 
(Nepalese ngo die we mee ondersteunen) in Sindupalchok. We worden daar heel 
hartelijk ontvangen door Bivas en de andere medewerkers. 

De volgende morgen vertrekken we, alweer te voet, naar de kleine bergdorpjes 
die na de aardbeving van 2015 met behulp van ISARD heropgebouwd werden, 
deze keer gelukkig aardbevingsbestendig… 

 

 

   

 

Het is even zoeken naar de koffieplantjes (onder de schaduw van de 
bananenblaren aangezien de jonge koffieplantjes beschermd moeten worden 
tegen het zonlicht). We bezichtigen één van de 25 watermolens waar o.a. maïs  

 

 



 

 

gemalen wordt en worden gastvrij ontvangen door de ‘chief’ en zijn gezin die ons 
in hun huis uitnodigen voor de maaltijd en daar brengen we ook de nacht door. 
De volgende morgen leren we een mand vlechten van bamboe, Carlo doet toch 
een poging…  

 

Na een lekker Nepalees ontbijt vertrekken we opnieuw naar Barabise waar het 
kantoor van ISARD zich bevindt. Onderweg kunnen we dankzij de vertaling van 
Gopy (spreekt perfect Engels en werkt o.a. ook voor ISARD) praten met de lokale 
bevolking.  

 

En… we zagen en hoorden dat er 
heel mooi werk verricht wordt 
door ISARD en zijn gerust dat 
onze gelden erg goed besteed 
worden… 

 

Maar… er zijn nog vele noden… 
Graag willen we iedereen 
bedanken voor de voorbije donaties én ook een warme oproep doen om dit te 
blijven doen! 

 

Carlo en Griet 



 

 

Aardbeving in West Nepal. 

In november werd het westen van Nepal, in Jajarkot, opgeschrikt door een 
aardbeving met een kracht van 6.0. Het is heel moeilijk bereikbaar waardoor de 
hulpverlening eveneens moeilijk verloopt. De projectgebieden die we 
ondersteunen liggen meer oostwaarts en hebben geen schade ondervonden. In 
april 2015 was daar een aardbeving. Bij de aardbeving in Jajarkot spreekt men 
van enkele honderden doden. 

 

 

  

Het Chautaara-team wenst u een warm eindejaar en een 
2024 vol positieve gedachten, woorden en waarden. Dank 
voor uw steun in het voorbije jaar en in de toekomst. 



 

 

 

 

 

 

 

Deze e-nieuwbrief wordt verzonden als bijlage in een e-mailbericht. In geval je de e-nieuwsbrief en andere 
berichten van Chautaara VZW niet meer wenst te ontvangen, vragen we je  een emailbericht te zenden naar 
chautaara.vzw.977@gmail.com met de melding: “schrappen van adres”.  

 

Voor een fiscaal aftrekbare gift: stort op rekening nr. BE11 7350 1646 6948 van VZW SOL met 
vermelding; “voor project 492” (deze mededeling is noodzakelijk om Chautaara te identificeren 
als begunstigde) en uw volledige naam en volledige adresgegevens.  Om jou het fiscaal attest te 
kunnen opsturen, voor een gift van een jaartotaal van minimum 40 €.  SOL Vzw stort je gift aan 
ons door.  Wie voor 2023 nog een fiscaal aftrekbare storting wenst te doen, moet storten voor 
25 december. Dank bij voorbaat! 


